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Oud en nieuw
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In januari kreeg ik corona. Drie jaar had ik het gered zonder ziek te worden en nu moest ook ik
eraan geloven. Ik voelde mij best wel ziek de eerste twee dagen, maar daarna leek ik weer op te
krabbelen. Ik werd op dag vier wakker met mega veel energie en begon dan ook van alles te
doen. Met de hond naar het bos, wassen, schoonmaken en opruimen.

Daarna stortte ik compleet in, want ja, zo werkt dat met corona. Je bent niet op dag vier beter. Het was helaas
maar een opleving. Maanden gingen voorbij met ups en downs. Mijn lichaam was even niet van mij maar van de
ziekte. Ik vond het frustrerend dat het mij niet lukte om balans te vinden en aan te voelen wanneer mijn grens was
bereikt. Dit kan ik toch? Dit doe ik toch al jaren? Waarom werkt dit lijf nu niet mee?

Ik belandde in de ziektewet en moest mijn uren langzaam weer opbouwen. Wat uiteindelijk zou gaan lukken, maar
er kwam iets anders op mijn pad. Een nieuwe functie.

De nieuwe functie kan ik voor minder uren doen en ik kan meer verdienen. Dat pakte ik met beide handen aan.
Binnen onze organisatie waren ze op zoek naar een teamleider. Mijn teamleider gaat met pensioen en moest
vervangen worden. Ik dacht, ik ga dit doen!

Mijn brief stond als een huis. Hij moest mij wel uitnodigen, want zo werkt dat met een interne sollicitatie. Ik had
mijzelf voorgenomen dat als hij mij afwijst dan zal dat in ieder geval niet aan mijn brief of gesprek liggen.

Ik heb mij nog nooit zo goed op de kaart gezet en met resultaat. Per 1 juli zal ik de rol van teamleider gaan
vervullen. Wat een goede tweede helft van dit jaar krijg ik terug. Let’s go!

Wil je hier verder over praten? Zoek ons dan op, op Instagram, Facebook of Myocafé en deel jouw verhaal.



https://www.instagram.com/amc_vrienden_nederland/?igshid=ZDdkNTZiNTM%3D&fbclid=IwAR2hSO-trwnVPMVDD6rt8rGXV_RlBl2SKHCBG52Tro292C8ZT5EQ86s6kBY
https://www.facebook.com/groups/107978399287001
https://community.spierziekten.nl/geen-toegang

