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Anna (1968-april 
2020) kreeg in 2019 
de diagnose ALS. 
Over wat ze 
allemaal 
meemaakt, schrijft 
ze blogs. In januari 
2020 schreef Anna 
over een 
bioscoopbezoek. 

 

 

Vrijdagavond reden vier vriendinnen en ik vol goede 

zin naar Amsterdam om de film ‘Huisvrouwen 

bestaan niet 2’ te gaan zien. Ondanks dat ik het in 

eerste instantie wel een beetje spannend vond, had 

ik er nu alleen maar zin in. Alles ging heel 

voorspoedig. Een mooie ruime (invalide)parkeerplek 

was beschikbaar in de parkeergarage en de lift 

werkte ook. Vriendin Mo moest nog wel even 

oefenen met mij duwen wat Caro, die voor ons liep, 

haar enkels kostte. Ook denderde ik met mijn tenen 

een paar keer tegen een deur aan omdat ze de 

afstand niet zo lekker inschatte. ‘Ja, het is voor ons 

allemaal nog steeds wennen liefjes, maar 

vanochtend hebben we er alleen maar lol om’, dacht 

ik. Van de parkeergarage was het tien meter naar de 

bioscoop en daar waren supervriendelijke mensen, 

die ons via de voorraadopslag naar en in de lift 

begeleidden. In de zaal hadden we mooie zitplaatsen 

in het midden van de zaal, waar ik zo van mijn 

wheely in een heerlijke stoel kon hoppen, perfect. Tot 

zover… 

 

De film zou om 19.30 uur beginnen maar om 20.00 

uur hadden we nog geen beeld, geen reclame, nada! 

De beamer bleek stuk dus kregen we de mededeling 

dat de film helaas niet doorging. Balen natuurlijk, 

maar Pathé Arena compenseerde prima. We 

mochten dezelfde avond nog een andere film zien en 

we kregen vrijkaarten voor de film waarvoor we 

eigenlijk kwamen. Mijn vriendinnen zeiden meteen: 

“Dan gaan we naar April May June!”. Ik wilde die 

helemaal niet zien maar wilde ten eerste geen 

spelbreker zijn en ten tweede kan ik niet praten dus 

even uitleggen waarom ik die niet wilde zien gaat niet 

makkelijk. Wij dus naar een andere zaal. Inderdaad 

was het geen goede film voor mij want het eindigt 

uitgebreid met euthanasie. We zijn uiteindelijk vijf uur 

onderweg geweest maar ik wil echt nog een keer om 

die andere film te zien in deze topbios! 

 

Alle blogs van Anna staan op 

annaschrijftalszezinheeft.nl 

 

Avondje uit met vriendinnen 
Anna de Leeuw 

 

https://annaschrijftalszezinheeft.nl/page/2/

